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			Geloof

			Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. – Johannes 3:18

			De weg tot de zaligheid wordt in de Schrift heel helder uiteengezet. Maar misschien is er geen waarheid waarover meer dwalingen zijn verkondigd dan over het geloof dat de ziel redt. Wel leert de ervaring dat elke waarheid over Christus een verborgenheid is – een mysterie, niet zozeer in zichzelf, maar omdat hij verborgen is voor hen die verloren gaan, aangezien de god van deze eeuw hun ogen heeft verblind. De Schrift is zo helder dat iemand erover heeft gezegd: ‘Je kunt hem zelfs lezen als je rent.’ Maar de ogen van de mensen zijn zo donker en hun verstand is zo verduisterd dat zij de eenvoudigste waarheid uit de Schrift verminken en vervalsen.

			Het is zelfs zo, mijn broeders, dat zelfs zij die persoonlijk uit ervaring weten wat geloof is, het niet altijd eenvoudig vinden om er een definitie van te geven. Ze mikken en denken een schot in de roos gedaan te hebben, maar betreuren vervolgens dat het ernaast was. Terwijl ze zich inspannen om het ene aspect van het geloof te beschrijven, merken ze dat ze een ander aspect vergeten hebben. En hoewel ze hun uiterste best doen om de arme zondaar te behoeden voor de ene misvatting, brengen ze hem maar al te vaak tot een ergere.

			Daarom denk ik dat ik wel kan zeggen dat, hoewel het geloof het meest eenvoudige in de hele wereld is, het toch een van de meest moeilijke onderwerpen is om over te schrijven. Omdat het onderwerp zo belangrijk is, begint onze ziel te beven als we erover spreken, en daardoor zijn we niet in staat het zo duidelijk te beschrijven als we zouden willen.

			Met Gods hulp wil ik nu verschillende gedachten over het geloof samenvoegen. Over elk daarvan heb ik eerder gesproken, maar ik heb ze nooit bijeengebracht. Ik twijfel er niet aan dat ze vroeger verkeerd begrepen zijn omdat ik ze nooit ordelijk met elkaar in verband heb gebracht. Ik zal over elk van de volgende punten iets zeggen:

			Waar het geloof op ziet
Waarom komt iemand tot geloof?
Op grond waarvan durft een zondaar te geloven?
Mag ik wel geloven?
Het gevolg van het geloof
De vrijspraak
Misvattingen over het geloof
Wat het geloof met zich meebrengt
Wat niet met geloof kan samengaan

			Waar het geloof op ziet

			Het Woord van God zegt dat ik geloven moet. Wat moet ik geloven? Ik word gevraagd om te zien. Waar moet ik heen kijken? Wat is het voorwerp van mijn hoop, geloof en vertrouwen? Het antwoord is eenvoudig. Het voorwerp van het geloof van een zondaar is Christus Jezus. Velen maken op dit punt een fout en denken dat zij moeten gaan vertrouwen op God de Vader. Vertrouwen op God is echter een gevolg van geloof in Jezus. Wij geloven in de eeuwige liefde van de Vader als gevolg van ons vertrouwen in het kostbare bloed van de Zoon.

			Veel mensen zeggen: ‘Ik zou in Christus geloven als ik wist dat ik uitverkoren was.’ Dan kom je eerst tot de Vader. Maar niemand kan tot de Vader komen, dan alleen door Christus (Joh. 14:6). Het is het werk van de Vader om te verkiezen. Maar je kunt niet rechtstreeks naar Hem toe. Daarom kun je over je verkiezing niets weten als je niet eerst gelooft in Christus, de Verlosser. Dan kun je door verzoening naderen tot de Vader en zekerheid verkrijgen over je verkiezing.

			Er zijn ook mensen die de vergissing maken om eerst naar het werk van God de Heilige Geest te kijken. Ze kijken naar binnen om te zien of ze bepaalde gevoelens hebben. En als ze die hebben, is hun geloof sterk. Maar als hun gevoelens het af laten weten, is hun geloof zwak. Zij kijken naar het werk van de Geest. Maar dat is niet het voorwerp van het vertrouwen van een zondaar. Zowel in de Vader als in de Geest moeten wij vertrouwen om volledig verlost te worden. Maar voor de bijzondere genade van de rechtvaardiging en de vrijspraak is het bloed van de Middelaar de enige pleitgrond.

			Christenen moeten vertrouwen op de Geest na hun bekering. Maar een zondaar wordt niet gered door op de Geest te vertrouwen of door op de Geest te zien, maar door op Christus Jezus te zien en op Hem alleen. Ik weet dat uw verlossing afhankelijk is van de hele Drie-eenheid. Maar het eerste en onmiddellijke voorwerp van het rechtvaardigende geloof van een zondaar is niet God de Vader en niet God de Heilige Geest, maar God de Zoon, Die mens werd en verzoening aanbrengt voor zondaren.

			Heeft u ogen van geloof? Kijk dan naar Christus als God. Als u gered wilt worden, geloof dan dat Hij God is boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Buig voor Hem en aanvaard dat Hij ‘God uit God’ is. Als u dat niet gelooft, heeft u geen deel aan Hem.

			Als u dat gelooft, geloof dan in Hem als Mens. Geloof in het wonder van de menswording. Vertrouw het getuigenis van de evangelisten, die getuigen dat de Oneindige de kindsheid aannam, dat de Eeuwige sterfelijkheid aandeed. Geloof dat de Koning van de hemel de Knecht werd van knechten en de Zoon des mensen. Geloof en aanbid het mysterie van Zijn menswording. Want als u dit niet gelooft, kunt u daardoor niet worden gered.

			En als u gered wilt worden, laat uw geloof dan in het bijzonder zien op Christus in Zijn volmaakte rechtvaardigheid. Zie hoe Hij de wet houdt, zonder fout, hoe Hij Zijn Vader gehoorzaamt zonder vergissing, hoe Hij Zijn rechtschapenheid zonder vlek behoudt. Bedenk bij dit alles dat Hij dat deed voor u. U kon de wet niet houden. Hij deed het voor u. U kon God niet volmaakt gehoorzamen. Maak kijk! Zijn gehoorzaamheid komt in de plaats van de uwe. Daardoor wordt u gered.

			Maar zorg dat uw geloof zich vooral richt op Christus Die stierf en dood was. Zie hoe het Lam van God stom was voor Zijn scheerders (Jes. 53:7). Zie Hem als de Man van smarten, bekend met ziekten (Jes. 53:3). Ga met Hem mee naar Gethsémané en zie Hem druppels bloed zweten. Let erop dat uw geloof niets te maken heeft met iets in uzelf. Het voorwerp van uw geloof is niet iets in u, maar iets buiten u. Geloof dus in Hem, Die daarginds met handen en voeten aan het hout is genageld en Zijn leven uitgiet voor zondaars. Hij is het voorwerp voor uw rechtvaardigend geloof. Het ligt niet in uzelf en ook niet in iets wat de Heilige Geest in u heeft bewerkt of in iets wat Hij heeft beloofd te doen voor u. U moet zien op Christus, op Jezus Christus alleen.

			Laat uw geloof zien op Christus Die opstond uit de dood. Zie Hem zo: de vloek is voorbij en Hij ontvangt de rechtvaardiging. Hij stierf om de schuld te betalen. Hij stond op om het handschrift dat tegen ons getuigde aan het kruis te nagelen (Kol. 2:14). Zie Hem opvaren en zie Hem zoals Hij vandaag pleit voor de troon van Zijn Vader. Hij pleit daar voor Zijn volk. Met gezag doet Hij vandaag Zijn verzoek voor allen die door Hem tot God gaan.

			En Hij, Hij alleen, moet het voorwerp zijn van uw geloof tot vergeving van uw zonden. Als God, als Mens, zoals Hij leefde, zoals Hij stierf, zoals Hij opstond uit de dood en zoals Hij hierboven regeert. Stel uw vertrouwen op niets anders. Laat Hij de enige steunpilaar zijn waarop u rust. Alles wat u hieraan toevoegt, is een afschuwelijke antichrist, opstand tegen de soevereiniteit van de Heere Jezus.

			Maar let erop dat uw geloof, wil het u redden, in al deze dingen op Christus moet zien als Plaatsvervanger. Deze leer van de plaatsvervanging is zo cruciaal voor Gods reddingsplan dat ik hem moet uitleggen, al is het ook voor de duizendste keer.

			God is rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. God is genadig. Hij wil de mensen die in Jezus geloven vergeven. Hoe moet dat? Hoe kan Hij rechtvaardig zijn en de straf uitvoeren zonder daarvan af te doen en tegelijk genadig de zondaar aanvaarden? Hij doet het zo: Hij neemt de zonde van Zijn volk en brengt die daadwerkelijk over op Christus. Zo zijn zij even onschuldig alsof ze nooit gezondigd hadden, en wordt Christus door God gezien alsof Hij alle zondaars van de wereld tegelijk was. De zonde van Zijn volk werd van hen afgenomen en echt en daadwerkelijk op Christus gelegd. Niet bij wijze van spreken of als het ware, maar echt en daadwerkelijk.

			Toen kwam God met Zijn vurige zwaard om de Zondaar te ontmoeten en Hem te straffen. Hij ontmoette Christus. Christus Zelf was geen zondaar. Maar de zonden van Zijn volk waren allemaal op Hem gelegd. En daarom ontmoette de rechtvaardigheid Christus alsof Hij een zondaar was. Daarom werd Christus gestraft voor de zonden van Zijn volk. Ontving Hij straf voor zover dat rechtvaardig was. Precies naar de mate van de schuld, tot in detail. Geen druppel bleef achter in de beker.

			En wie nu op Christus ziet als zijn Plaatsvervanger en zijn vertrouwen op Hem stelt, wordt daardoor verlost van de vloek van de wet. Ziel, als u ziet hoe Christus de wet volbrengt, moet uw geloof zeggen: ‘Hij gehoorzaamt die voor Zijn volk.’ Als u Hem ziet sterven, moet u de druppels bloed tellen en zeggen: ‘Zo nam Hij mijn zonden weg.’ Als u ziet hoe Hij opstond uit de dood, moet u zeggen: ‘Hij stond op als het Hoofd en de Vertegenwoordiger van al Zijn uitverkorenen.’ En als u Hem ziet zitten aan de rechterhand van God, moet u Hem zien als de grond van uw zekerheid dat allen voor wie Hij stierf aan de rechterhand van de Vader zullen zitten.

			Leer op Christus te zien als Degene Die in Gods ogen de Zondaar is. ‘Zonde is er in Hem niet’ (1 Joh. 3:5). Hij was de Rechtvaardige, maar Hij leed voor de onrechtvaardigen (1 Petr. 3:18). Hij was de Oprechte, maar Hij stond in de plaats van de onoprechten. Christus verdroeg eens en voor altijd voor allen wat de onrechtvaardigen hadden moeten verduren. Hij nam hun zonden voor eeuwig weg door Zichzelf te offeren.

			Dit is dus het grote Voorwerp van het geloof. Ik bid u, vergis u hierin niet. Een vergissing op dit punt is gevaarlijk, zo niet dodelijk. Kijk door het geloof naar Christus, toen Hij leefde, toen Hij stierf, toen Hij leed, toen Hij opstond: de Plaatsvervanger voor ieder die door de Vader aan Hem gegeven was, het vervangende Offer voor de zonden van allen die met hun hart op Hem zullen vertrouwen. Deze Christus wordt ons als het voorwerp van rechtvaardigend geloof voorgesteld.

			Laat ik nu opmerken dat er ongetwijfeld mensen zijn die dit lezen en nu zeggen: ‘O, ik zou geloven en dan zou ik gered zijn, als ik maar...’ Als wat? Als Christus was gestorven? ‘O nee, meneer, ik twijfel niet aan Christus.’ O, dat dacht ik. Waar twijfelt u dan aan? ‘Nou, ik zou geloven als ik dit zou voelen of dat had gedaan.’ Juist, maar ik kan u wel vertellen dat u niet zou geloven in Christus als u dit zou voelen of dat had gedaan. Dan zou u geloven in uzelf, en niet in Christus. Dat maken wij ervan. Als u zus en zo was, of zus en zo, zou u vertrouwen hebben. Vertrouwen op wat? Vertrouwen op uw gevoel, vertrouwen op wat u doet. Dat is precies het tegenovergestelde van vertrouwen op Christus.

			Geloof is geen gevolgtrekking uit iets wat in mij aanwezig is, zodat ik vertrouw dat ik gered ben. Geloof is dat ik zachtjes zeg dat ik geloof dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, mij reinigt van alle zonden, niettegenstaande het feit dat ik schuldig ben in Gods ogen en Zijn toorn verdien. En hoewel mijn geweten mij veroordeelt, is mijn geloof sterker dan mijn geweten en geloof ik dat Hij volkomen kan zalig maken wie door Hem tot God gaan (Hebr. 7:25).

			Het is heel makkelijk om tot Christus te komen als een heilige. Het is heel makkelijk om te geloven dat een dokter je genezen kan als je je al wat beter voelt. Maar het is ontzettend moeilijk om te geloven dat de medicijnen zullen werken als je je vreselijk voelt en de ziekte zelfs de huid aantast en zich als de kanker uitzaait. Dat is geloof.

			Dus als de zonde het wint, als u voelt dat de wet u veroordeelt, dan is het juist de meest moedige daad van de wereld om als zondaar op Christus te vertrouwen. Dit geloof doet niet onder voor het geloof dat de muren van Jericho deed vallen, het geloof dat de doden deed opstaan, het geloof dat de muil van de leeuwen sloot. Terwijl de zondaar zich bevindt in de muil van zijn zonde, durft hij te vertrouwen op het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus. Ziel, doe dit! U zult gered zijn, wie u ook bent.

			Het voorwerp van het geloof is dus Christus als de Plaatsvervanger voor zondaren. God in Christus, niet God los van Christus, noch enig werk van de Geest, maar alleen het werk van Jezus moet u beschouwen als de grond van uw hoop.

			Waarom komt iemand tot geloof?

			‘Zo is dan het geloof uit het gehoor’ (Rom. 10:17). Dat geef ik toe, maar hoort niet iedereen in de kerk het Woord van God en blijven er niet velen ongelovig? Hoe komt het dan dat iemand wel tot geloof komt? Zelf ervaart iemand dit als het gevolg van een gevoel van nood. Hij voelt dat hij een Zaligmaker nodig heeft. En hij ziet dat Christus precies de Zaligmaker is Die hij wil hebben.

			En omdat hij zichzelf niet helpen kan, gelooft hij in Jezus. Omdat hij zelf niets heeft, voelt hij dat hij Christus moet aannemen of vergaan. En daarom neemt hij Christus aan. Hij kan niet anders. Hij wordt als het ware in een hoek gedreven en er is maar één uitweg: de gerechtigheid van een ander. Hij voelt dat hij niet weg kan komen met zijn eigen goede daden of met zijn eigen lijden. En hij komt tot Christus en vernedert zichzelf, want hij kan niet zonder Christus. Hij moet vergaan, tenzij hij vasthoudt aan Hem.

			Maar we kunnen verder doorvragen. Hoe komt het dat iemand dit gevoel van nood ervaart? Hoe komt het dat híj, en niet een ander, voelt dat hij Christus nodig heeft? Het is zeker dat hij Christus niet meer nodig heeft dan andere mensen. Hoe komt het dat hij weet dat hij verloren is en zal vergaan? Hoe komt het dat hij, gedreven door een besef van verlorenheid, Christus aangrijpt om gered te worden? Het antwoord is: dit is de gave van God. 

			Dit is het werk van de Geest. Niemand komt tot Christus, behalve degene die door de Geest getrokken wordt. En de Geest trekt mensen door hen onder de wet te brengen en hen ervan te overtuigen dat als zij niet tot Christus komen, zij moeten vergaan. En door dit geweld voortgedreven, rennen zij de hemelpoort binnen. Verlossing door Christus is zo verwerpelijk voor ons vleselijke verstand, zo onverenigbaar met onze liefde voor onze eigen goedheid! We zouden Christus nooit aangrijpen als ons alles, wanneer de Geest ons er niet van overtuigde dat we zelf niets waren en ons niet dwong om op Christus te leunen.

			Maar we kunnen nog verder doorvragen. Hoe komt het dat de Geest van God sommige mensen hun nood doet kennen en anderen niet? Hoe komt het dat sommigen van u gedreven werden door het gevoel dat zij Christus nodig hebben, terwijl anderen voortgaan in hun eigengerechtigheid en zullen vergaan? Hier kunnen wij geen antwoord op geven, behalve: ‘Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen’ (Matth. 11:26). Uiteindelijk komt het neer op goddelijke soevereiniteit.

			Deze dingen heeft de Heere verborgen voor de wijzen en verstandigen en heeft Hij aan de jonge kinderen geopenbaard (Matth. 11:25). Zoals Christus het zei: ‘Mijn schapen horen Mijn stem’ (Joh. 10:27), en: ‘U gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb’ (Joh. 10:26). Sommige heilige mensen zouden dit graag zo lezen: ‘U bent Mijn schapen niet, omdat u niet gelooft.’ Alsof geloof ons een schaap van Christus maakt. Maar de tekst zegt: ‘U gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen.’

			‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen’ (Joh. 6:37). Als ze niet komen, is dat een duidelijk bewijs dat zij nooit gegeven waren. Want wie in de eeuwigheid aan Christus gegeven is, wie werd uitverkoren door God de Vader en werd gekocht door God de Zoon, die wordt door de Geest geleid om te komen en Christus aan te grijpen, gedrongen door een gevoel van nood.

			Niemand heeft echter ooit in Christus geloofd zonder dat hij voelt dat hij Hem nodig heeft, en niemand zal dat ooit doen. En niemand heeft ooit gevoeld dat hij Christus nodig heeft zonder dat de Geest hem dat deed voelen, en niemand zal dat ooit doen. En de Geest zal niemand dat laten voelen tot behoud, als hij niet geschreven staat in het eeuwige boek, waarin God met zekerheid de namen van Zijn uitverkorenen heeft opgeschreven.

			Niemand mag mij op dit punt verkeerd begrijpen. De oorzaak van het geloof, de reden waarom mensen tot geloof komen, is Gods verkiezende liefde. Die liefde werkt door de Geest een gevoel van nood. Zo brengt Hij hen tot Christus Jezus.

			Op grond waarvan durft een zondaar te geloven?

			Mijn lieve vrienden, ik heb al gezegd dat niemand in Jezus zal geloven als hij daar de noodzaak niet toe voelt. Maar ik heb vaak gezegd, en ik herhaal het weer, dat ik niet tot Christus kom, pleitend op mijn gevoel dat ik Hem nodig heb. Mijn reden om in Christus te geloven is niet dat ik voel dat ik Hem nodig heb, maar dat ik Hem nodig heb.

			De grond waarop iemand tot Jezus komt, is niet dat hij vóélt dat hij een zondaar is, maar dat hij een zondaar ís, niets meer dan een zondaar. Hij zal niet komen als hij niet ontwaakt is. Maar als hij komt, zegt hij niet: ‘Heere, ik kom tot U omdat ik een ontwaakte zondaar ben. Red mij.’ Nee, hij zegt: ‘Heere, ik ben een zondaar. Red mij.’ Niet zijn ontwaakt-zijn, maar zijn zondaar-zijn is de grond waarop hij durft te komen.

			Misschien begrijpt u wat ik bedoel. Ik kan het op dit moment niet precies uitleggen. Veel calvinistische heiligen preken tot een zondaar: ‘Als u voelt dat u Christus nodig hebt, als u in zoverre tot berouw bent gekomen, als de wet u in zo’n mate heeft getuchtigd, dan mag u tot Christus komen. U bent een ontwaakte zondaar.’ Ik zeg dat dit een dwaling is. Niemand mag tot Christus komen op grond van het feit dat hij een ontwaakte zondaar is. U moet komen als een zondaar.

			Als ik tot Jezus kom, weet ik dat ik niet kan komen tenzij ik ben ontwaakt. Maar daarom kom ik nog niet als een ontwaakte zondaar. Ik sta niet aan de voet van het kruis om gewassen te worden omdat ik berouw heb. Ik breng niets anders dan zonde mee als ik kom. Een gevoel van nood is een goed gevoel. Maar als ik aan de voet van het kruis sta, geloof ik niet in Christus omdat ik goede gevoelens heb gekregen. Ik geloof in Hem, of ik nou goede gevoelens heb of niet.

			Precies zoals ik ben, met niets om op te pleiten,
Dan op Uw eigen bloed, voor mij gestort,
En op Uw Woord dat mij gebiedt te komen,
Kom ik, o Lam van God.

			Roger, Shepard en Flavel en andere uitnemende puriteinse heiligen, in het bijzonder wel Richard Baxter, geven vaak beschrijvingen van wat iemand moet voelen voordat hij tot Christus mag komen. Nu zeg ik, met de woorden van de goede Fenner, een andere van deze heiligen, die zichzelf vergeleken met hen slechts een zuigeling in de genade vond: ‘Ik durf te zeggen dat dit alles niet Bijbels is. Zondaren voelen deze dingen voordat ze komen, maar ze komen niet op grond van het feit dat ze dat voelen. Ze komen op grond van het feit dat ze zondaren zijn. Er is geen andere grond.’

			De poort van genade is geopend, en boven de deur staat: ‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken’ (1 Tim. 1:15). Tussen ‘gekomen is om’ en ‘zondaars’ staat geen bijvoegelijk naamwoord. Er staat geen ‘berouwvolle zondaars’ of ‘ontwaakte zondaars’ of ‘gevoelige zondaars’ of ‘verdrietige zondaars’ of ‘opgeschrikte zondaars.’ Nee, er staat alleen maar ‘zondaars.’

			Dit weet ik, dat als ik tot Christus kom, ik dat vandaag doe. Want vandaag is er evenveel noodzaak om tot het kruis van Christus te komen als tien jaar geleden. Als ik nu tot Hem kom, durf ik nog steeds niet te komen als een gewetensvolle zondaar of als een ontwaakte zondaar. Ik moet nog steeds als zondaar komen, zonder iets mee te brengen. In de hal van een kerk in Yorkshire zag ik een oude man. Ik had over iets als dit gepreekt. De oude man was al jaren christen, maar hij zei: ‘Ik heb het nooit zo horen zeggen, maar ik weet dat dit precies de manier is waarop ik kom. Ik zeg: ‘Heere,

			Niets kan ik U geven,
Ik klem mij aan Uw kruis,
Naakt kom ik om Uw kleding
Hulpeloos roep ik om genade
Zwart (‘Zwart genoeg’, zei de oude man)
vlucht ik tot Uw heilsfontein:
Was me, Heiland, of ik sterf.’’

			Geloof ziet van zichzelf af op Christus. Ik weet dat vele honderden arme zielen bezorgd zijn gemaakt door hun predikant die tegen hen zei: ‘Je mag tot Christus komen als je je nood voelt.’ ‘Maar ik voel mijn nood niet genoeg. Ik weet zeker dat ik hem niet genoeg voel’, zeggen ze. Ik heb zo vaak brieven gehad van arme, bezorgde gewetens die zeiden: ‘Ik zou voor mijn behoud in Christus durven geloven als ik een teer geweten had, als ik een zacht hart had. Maar o, mijn hart lijkt wel een ijsblok dat niet smelten wil. Ik kan niet voelen zoals ik zou willen voelen, en daarom is het geloof niet voor mij.’

			O, weg ermee, weg ermee! Verfoeilijke antichrist. Het is gewoon rooms! Het is niet uw zachte hart waarom u geloven mag. U moet in Christus geloven, als u wilt dat uw harde hart vernieuwd wordt. Kom met niets anders tot Hem dan met uw zonde. De grond waarop een zondaar tot Christus komt, is dat hij zwart is, dat hij dood is – niet dat hij weet dat hij dood is, dat hij verloren is – niet dat hij weet dat hij verloren is. Ik weet dat hij niet zal komen tenzij hij dat weet, maar dat is niet de grond waarop hij komt. Het is de verborgen reden, maar niet de openlijke grond die hij ervoor voelt. Jarenlang was ik bang om tot Christus te komen omdat ik dacht dat ik niet genoeg voelde. Vaak las ik het lied van Cowper over mijn ongevoeligheid als was ik van metaal:

			Als ieder alles pijnlijk voelt
Merk ik dat ik niets voel.1

			Toen ik in Christus ging geloven, dacht ik dat ik niets voelde. Maar als ik nu terugkijk, zie ik dat ik steeds doordrongen was van een pijnlijk en intens gevoel, dat ik het meest pijnlijk voelde omdat ik dacht dat ik niets voelde.

			Meestal denken de mensen met het meeste berouw dat ze geen schuldgevoel hebben. Mensen voelen hun nood het meest als zij denken dat ze geen gevoel hebben. Wij kunnen ons gevoel niet beoordelen. Daarom is de nodiging van het Evangelie niet gebaseerd op iets wat wij beoordelen moeten, maar op het feit dat wij zondaars zijn, niets anders dan zondaars. ‘Goed’, zegt iemand, ‘maar er staat: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matth. 11:28). Dan moeten we dus vermoeid en belast zijn.’ Ja, precies. Dat staat in die tekst. Hier is er nog één: ‘Laat hij die wil het water des levens nemen, om niet’ (Openb. 22:17). Hier staat niets over ‘vermoeid en belast.’

			Overigens, hoewel de uitnodiging komt tot mensen die vermoeid en belast zijn, moet u erkennen dat de belofte niet aan hen wordt gedaan als vermoeide en belaste mensen, maar als mensen die tot Christus komen. Ze wisten niet dat ze vermoeid en belast waren toen ze kwamen. Ze dachten niet dat ze dat waren. Ze waren het wel, maar hun vermoeidheid kwam voor een deel door het feit dat ze niet zo vermoeid konden zijn als ze wel wilden. Een deel van hun last was dat ze hun last niet meer voelden.

			Ze kwamen tot Christus zoals ze waren, en Hij redde hen. Niet omdat er iets goeds was in hun vermoeidheid of omdat hun belast-zijn iets teweegbracht. Hij redde hen als zondaren en als niets anders dan zondaren. Zo werden ze gewassen in Zijn bloed en gereinigd. Mijn lieve lezer, laat me dit heel dichtbij brengen. Als u tot Christus wilt komen als niets anders dan een zondaar, zal Hij u niet uitwerpen.

			De oude Tobias Crisp zegt hierover in een van zijn preken: ‘Ik durf te zeggen dat als u tot Christus komt, wie u ook bent, en Hij ontvangt u niet, dan is het niet waar wat Hij zegt. Want Hij zegt: ‘Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh. 6:37).’ Als u komt, maak u dan niet druk of u geschikt of voorbereid bent. Hij heeft geen geschiktheid nodig en ook geen werken of gevoelens. U moet komen zoals u bent. En al was u de grootste zondaar van de hel, dan was u even geschikt om tot Christus te komen als wanneer u de meest morele en uitnemendste mens was.

			Er is een bad. Wie is geschikt om gewassen te worden? Iemands vuilheid is geen reden om hem niet te wassen. Het is juist een duidelijke reden om hem te wassen. Als de overheid de armen helpt, zegt niemand: ‘Ik ben zo arm, ik ben ongeschikt om geholpen te worden.’ Uw armoede is uw voorbereiding. Uw vuilheid is hier uw schoonheid. Vreemde tegenstelling!

			Het enige wat u kunt meenemen naar Christus is uw zonde en uw slechtheid. Alles wat Hij van u vraagt, is om met lege handen te komen. Als u niets van uzelf hebt, betekent dat dat u alles achterlaat voordat u komt. Als er iets goeds in u is, kunt u niet op Christus vertrouwen. U moet komen met niets in uw handen. Neem Hem als uw Alles. Dat is de enige grond waarop een arme ziel kan worden gered: als een zondaar en als niets anders dan een zondaar.

			Mag ik wel geloven?

			Is het niet brutaal om te vertrouwen dat Christus je zal redden, in het bijzonder als je nooit iets goeds gedaan hebt? Is het niet arrogant als je op Christus vertrouwt? Nee, mensen, zeker niet. Het is een groots en edel werk dat God de Heilige Geest doet in mensen. Hij doodt de zonden en brengt de zondaar tot het geloof dat God waarachtig is. Hij doet hem geloven in de waarde van het bloed van Jezus.

			Maar mag iemand in Christus geloven? Dat vraag ik u nu. ‘Nou’, zegt iemand, ‘ik begon in Christus te geloven omdat ik merkte dat er een werk van de Geest in mij was.’ Dan gelooft u helemaal niet in Christus. ‘Nou’, zegt een ander, ‘ik dacht dat ik het recht had om in Christus te geloven omdat ik iets voelde.’ Dat is in het geheel geen recht om in Christus te geloven.

			Waarom mag iemand dan wel in Christus geloven? Dit is uw recht: Christus gebiedt u het te doen. Het woord van Christus is het recht van een zondaar om in Christus te geloven. Niet wat hij voelt, niet wat hij is, niet wat hij niet is, maar alleen dat Christus hem gebiedt te komen. Het Evangelie is dit: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden (Hand. 16:31). Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld (Joh. 3:18).’

			Geloof in Christus is dus zowel een geboden plicht als een gezegend voorrecht. En wat is het een genade dat het een plicht is. Want het is geen vraag of iemand het recht wel heeft om zijn plicht te vervullen. Dus op grond van het feit dat God mij gebiedt om te geloven, heb ik het recht om te geloven, wie ik ook ben.

			Het Evangelie wordt gezonden tot elk schepsel. Nou, ik behoor tot de schepselen. Ik ben er een van. En dat Evangelie gebiedt mij om te geloven. Daarom doe ik het. Ik kan er niet verkeerd aan hebben gedaan dat ik het deed, want het werd me geboden. Ik kan er niet verkeerd aan doen dat ik het gebod van God gehoorzaam.

			Het is dus een gebod van God voor elk schepsel om te geloven in Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft. Dit is uw recht, zondaar, en wat is het een heerlijk recht. De hel kan het u niet ontzeggen en de hemel kan het niet intrekken. U hoeft niet naar binnen te kijken voor een of ander vaag recht in uw ervaring. U hoeft niet naar uw daden of naar uw gevoelens te kijken om een of ander zwak en onvoldoende recht te vinden om op Christus te vertrouwen. U mag geloven omdat Christus u dat gebiedt te doen. Dit is een stevige grond om op te staan, er valt niet aan te twijfelen.

			Stelt u zich voor dat wij allemaal vergaan van de honger. De stad is belegerd en ingesloten. Er is al lange tijd honger. We sterven haast van de honger. Dan komt er een uitnodiging om ons onmiddellijk te vervoegen bij het paleis om te komen eten en drinken. Maar we zijn zo dwaas dat we helemaal niet op de uitnodiging ingaan. Stel u zich nu eens voor dat een verborgen gekte ons in zijn greep houdt, zodat we liever sterven van de honger dan dat we komen. Stel u voor dat de bode van de koning zou zeggen: ‘Kom naar het feest, arme hongerige zielen. Ik weet dat u niet wilt komen, daarom voeg ik er deze bedreiging aan toe: Als u niet komt, stuur ik mijn soldaten. Ze zullen u de scherpte van het zwaard laten voelen.’

			Ik denk, mijn lieve vrienden, dat we zouden zeggen: ‘Wat heerlijk dat de koning die bedreiging eraan toevoegt. Nu hoeven we niet te zeggen: ‘Ik mag niet komen’, want het is zelfs zo dat we niet weg mogen blijven. Nu hoef ik niet te zeggen dat ik niet geschikt ben om te komen, want ik word geboden om te komen en ik word bedreigd als ik niet kom. Daarom zal ik gaan.’

			Die bijzondere zin: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’, werd niet uit boosheid uitgesproken, maar omdat de Heere onze vergaande dwaasheid kende. Hij wist dat we onze eigen genade zouden weerstaan, tenzij Hij tegen ons zou donderen en ons zou dwingen om tot het feest te komen. ‘Dwing hen binnen te komen’ (Luk. 14:23), was het woord van de Meester. Die tekst is zelf al een manier van dwingen.

			Zondaar, u kunt niet verloren gaan door op Christus te vertrouwen. U zult verloren gaan als u Hem niet vertrouwt. Ach, u zult vergaan als u Hem niet gelooft. Ik zeg het nu heel rechtuit: zondaar, u mag niet alleen komen, maar o, ik bid u, roep de wraak van God niet over u af door te weigeren om te komen. De poort van genade staat wijd open. Waarom zou u niet komen? Waarom niet? Waarom bent u zo trots? Waarom weigert u nog steeds om naar Zijn stem te luisteren en vergaat u liever in uw zonden?

			Let op, als u vergaat, wie van u dan ook, dan staat u niet voor Gods rekening of voor Christus’ rekening. Dan bent u voor uzelf. Hij kan tegen u zeggen: ‘U wilt niet tot Mij komen opdat u leven hebt’ (Joh. 5:40). O, arme bevende ziel, als u wilt komen, is er niets in het Woord van God dat u weerhoudt te komen. Maar er zijn wel bedreigingen om u aan te sporen en krachten om u te trekken.

			Toch hoor ik u nog zeggen: ‘Maar ik word toch niet gedwongen om in Christus geloven?’ U mag, zeg ik, want elk schepsel onder de hemel wordt bevolen om te komen. En als het u bevolen wordt, mag u het doen. ‘Ach ja’, zegt iemand, ‘maar ik voel niet dat ik het mag.’ Daar zijn we weer. U zegt dat u niet zult doen wat God u gebiedt om het een of andere dwaze gevoel van uzelf.

			U wordt niet geboden om Christus te vertrouwen omdat u iets voelt, maar eenvoudigweg omdat u een zondaar bent. Nou, u weet dat u een zondaar bent. ‘Ja, dat ben ik’, zegt iemand, ‘dat is juist mijn zorg.’ Waarom uw zorg? Het is een teken dat u gevoel hebt. ‘Ach’, zegt een ander, ‘maar ik voel niet genoeg. Dat is mijn zorg. Ik voel niet zoals ik behoor te voelen.’ Nou, veronderstel dat u zou voelen dat u een zondaar bent, of veronderstel dat u niet zou voelen dat u een zondaar bent, u bent een zondaar. En ‘dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken’ (1 Tim. 1:15).

			‘Maar ik ben zo’n oude zondaar. Ik heb al zestig jaar in zonde geleefd.’ En waar staat geschreven dat u na zestig jaar niet meer gered kunt worden? Christus zou u kunnen redden als u honderd was, ach, al was u een Methusalem in de zonde. ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). ‘Laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets’ (Openb. 22:17). ‘Hij kan ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan’ (Hebr. 7:25).

			‘Ja’, zegt iemand, ‘maar ik dronk, ik vloekte en was seksueel losbandig.’ Dan bent u een zondaar. Maar u bent niet verdergegaan dan wat Christus kan zalig maken. ‘Ach’, zegt een ander, ‘maar u weet niet hoe ik mijn zonden heb verzwaard.’ Dat bewijst alleen maar dat u een zondaar bent en dat u een van degenen bent voor wie Christus kwam.

			‘Maar, ik heb echt niets goeds. Als ik iets goeds zou hebben, had ik nog een beetje moed.’ Het feit dat u niets goeds hebt, bewijst voor mij alleen maar dat u degene bent voor wie ik preken moet. Christus kwam om het verlorene te redden, en alles wat u zegt, bewijst alleen maar dat u verloren bent. Hij kwam dus om u te redden. Vertrouw op Hem, vertrouw op Hem!

			‘Maar als ik word gered’, zegt iemand, ‘dan ben ik de grootste zondaar die ooit gered is.’ Dan zal de muziek in de hemel des te mooier klinken als u daar aankomt. Het is des te meer eer voor Christus. Want hoe groter de zondaar, hoe meer Christus wordt geëerd als de zondaar ten slotte wordt thuisgebracht. ‘Ach, mijn zonden zijn zo groot.’ Zijn genade is groter. ‘Maar mijn zonden reiken tot de hemel.’ Ja, maar Zijn genade reikt hoger. ‘O, maar mijn schuld is groot genoeg om de wereld te vullen.’ Ja, en Zijn gerechtigheid is groter dan duizend werelden.

			‘Maar mijn zonden zijn als scharlaken.’ Ja, maar Zijn bloed is scharlakenroder dan uw zonden en kan het scharlaken wegwassen met een intenser scharlaken.’ ‘Ach, maar ik verdien het om verloren te gaan. Dood en hel roepen om mijn verdoemenis.’ Ja, dat zou kunnen, maar het bloed van Jezus Christus kan luider roepen dan dood en hel samen. Vandaag roept het: ‘Vader, laat de zondaar leven.’

			O! Ik wilde dat ik deze gedachte vanuit mijn mond recht in uw hoofd kon stoppen: dat als God u redt, dat niet is omdat er iets in u is. Het is om iets in Hemzelf. Gods liefde heeft geen reden dan alleen in Hemzelf. De reden waarom God een zondaar vergeeft, wordt in Zijn eigen hart gevonden, niet in de zondaar. Er is evenveel reden om u te behouden als om een ander te behouden; er is helemaal geen reden voor. Er is geen reden dat Hij u genadig zou zijn. Maar God zoekt geen reden, want de reden ligt in God en in Hem alleen.

			Het gevolg van het geloof

			Nu is er iemand die juist tot geloof gekomen is. Hij wordt niet veroordeeld. Maar hij leefde vijftig jaar in zonden en dompelde zich op allerlei manieren onder in het kwaad. Zijn zonden, die vele zijn, zijn alle vergeven. In Gods ogen is hij nu even onschuldig als wanneer hij nooit gezondigd had. Dat is de kracht van Jezus’ bloed. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.

			Slaat deze tekst op wat er gebeuren zal op de dag van het oordeel? Ik vraag u om Gods Woord goed te lezen. U zult zien dat er niet staat: ‘Wie in Hem gelooft, zal niet worden veroordeeld.’ Nee, hij wordt het niet. Op dit moment wordt hij niet veroordeeld. En als hij nu niet wordt veroordeeld, volgt daaruit dat hij nooit zal worden veroordeeld. Want als u in Christus bent gaan geloven, blijft de belofte gelden: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’ Ik geloof dat ik vandaag niet word veroordeeld. Over vijftig jaar is de belofte nog precies hetzelfde: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’

			Op het moment dat iemand zijn vertrouwen op Christus stelt, is hij vrij van elk oordeel, uit het verleden, uit het heden en uit de toekomst. Vanaf die dag is hij in Gods ogen alsof hij geen vlek of rimpel of iets dergelijks had. ‘Maar zo iemand zondigt toch nog steeds?’ zegt u. Inderdaad, dat doet hij. Maar zijn zonden liggen niet meer voor zijn eigen rekening. Ze werden lang geleden op Christus gelegd en God zal de zonde nooit twee keer straffen, eerst aan Christus en dan aan de zondaar.

			‘Maar hij valt zo vaak in zonde.’ Dat kan, hoewel hij nooit meer zal zondigen op de manier waarop hij dat gewoon was, als de Geest van God in hem woont. Hij zondigt uit zwakheid, niet omdat hij de zonde liefheeft. Hij haat de zonde nu. Vraag het op uw eigen manier, maar ik zal blijven antwoorden: ‘Ja, maar hoewel hij zondigt, is hij niet schuldig in Gods ogen, want al zijn schuld is van hem genomen en op Christus gelegd – echt, letterlijk, daadwerkelijk van hem afgenomen en op Jezus Christus gelegd.

Denk aan het Joodse volk. Er is een geitenbok buiten het tentenkamp gebracht2. De hogepriester legt de zonde van het volk op de bok. De geitenbok wordt de woestijn ingezonden. Is er nu nog zonde overgebleven bij het volk? Als er nog zonde zou zijn, zou de bok deze niet hebben weggedragen. De zonde kan niet hier en daar tegelijk zijn. Hij kan niet weggedragen en tegelijk achtergebleven zijn. ‘Inderdaad’, zegt u, ‘de Bijbel zegt dat de geitenbok de zonde weggedragen heeft. Er was geen zonde meer bij het volk toen de bok de zonde had weggenomen.’

			Zo is het ook als wij onze hand op het hoofd van Christus leggen. Neemt Christus uw zonden dan weg of niet? Als Hij het niet doet, heeft het geen enkele zin om in Hem te geloven. Maar als Hij onze zonde echt wegneemt, kan onze zonde niet tegelijk op Hem zijn en op ons. Als de zonde op Christus is, zijn wij vrij, rein, aangenomen, gerechtvaardigd. Dit is de juiste leer over de rechtvaardiging door het geloof. Zo gauw iemand in Christus Jezus gelooft, zijn zijn zonden van hem af, weg voor eeuwig. Ze zijn uitgevaagd.

			Als iemand honderd pond schuldig is, maar daar een checque voor heeft gekregen, dan is hij vrij. Zijn schuld is weg. In het kasboek wordt hij doorgestreept. Iemand zal zijn zonden wel belijden, maar voor de schuld werd al betaald voordat die werd gemaakt en hij is geen schuldenaar meer aan de wet van God.

			Zegt de Schrift niet dat God ‘al hun zonden in de diepten der zee werpen’ zal (Micha 7:19)? Nou, als ze in de diepten van de zee zijn, kunnen ze niet tegelijk op Zijn volk zijn. Gezegend zij God! Op de dag dat Hij onze zonden in de diepten van de zee wierp, zag Hij ons als rein en werden we aangenomen in de Geliefde. Hij zegt ook: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan’ (Psalm 103:12). Ze kunnen niet van ons zijn gedaan en er toch nog steeds zijn.

			Als u dus in Christus gelooft, bent u in de ogen van God geen zondaar meer. U bent aangenomen alsof u volmaakt was, alsof u de wet gehouden had. Want Christus heeft de wet gehouden en Zijn gerechtigheid is de uwe. U hebt de wet gebroken, maar uw zonde is de Zijne. Hij is ervoor geslagen. Vergis u niet langer. U bent niet meer wat u was. Als u gelooft, staat u op de plaats van Christus, zoals Christus lang geleden op uw plek stond. De omkering is volledig, de ruil is in uw voordeel en eeuwig.

			Wie in Jezus gelooft, is evenzeer door God de Vader aangenomen als Zijn eeuwige Zoon. En wie niet gelooft, kan proberen wat hij wil, maar hij zal zichzelf moeten overtreffen om zijn eigen gerechtigheid te werken. Hij blijft onder de wet en zal onder de vloek blijven.

			Gelooft u in Jezus? Loop dan fier over de wereld in de heerlijkheid van deze grote waarheid. In uzelf bent u een zondaar, maar u bent gewassen in het bloed van Christus. David zegt: ‘Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw’ (Psalm 51:9). Heeft u de sneeuw zien vallen? Zo helder! Zo wit! Wat kan witter zijn dan sneeuw? Ha, een christen is witter. U zegt: ‘Maar hij is zwart.’ Ik weet dat hij even zwart is als ieder ander. Zo zwart als de hel. Maar er valt een druppel bloed op hem en hij is wit, witter dan sneeuw.

			De volgende keer als u de sneeuwwitte kristallen uit de hemel ziet vallen, kijk er dan naar en zeg: ‘Ach, ik moet wel bekennen dat ik onwaardig en onrein ben, maar toch, ik geloof in Christus. Hij heeft mij Zijn gerechtigheid zo volkomen gegeven dat ik zelfs witter ben dan de sneeuw.’

			O! Als het geloof zich hieraan vastgrijpt! O! Als het geloof krachtig is en de zege behaalt over twijfel en vrees en ons de vrijheid doet genieten waarmee Christus ons vrijmaakt. Als u in Christus gelooft, ga vanavond dan naar bed en zeg: ‘Als ik vannacht sterf, kan ik niet veroordeeld worden.’ En mocht u morgenochtend weer opstaan en de wereld weer ingaan, zeg dan: ‘Ik word niet veroordeeld.’ En als de duivel u lastigvalt, zeg hem dan: ‘Ach, beschuldig maar, ik word toch niet veroordeeld.’ En als uw zonden soms weer bovenkomen, zeg dan: ‘Ha, ik ken jullie wel, maar jullie zijn al voor eeuwig van mij afgenomen. Ik word niet veroordeeld.’ En als het uw beurt is om te sterven, sluit uw ogen dan in vrede.

			Moedig op die grote dag, Want wie kan u nog beschuldigen?

			Dan zult u volledig bedekt zijn door genade. De vreselijke vloek en schande van de zonde zullen weggenomen zijn. Niet om iets dat u heeft gedaan. Ik bid dat u zult doen wat u kunt voor Christus, uit dankbaarheid. Maar zelfs als u alles heeft gedaan, rust er dan niet op. Rust alleen in de Plaatsvervanger en het Offer. Wees wat Christus was in de ogen van Zijn Vader.

			En als uw geweten ontwaakt, vertel het dan dat Christus alles voor u was wat u had moeten zijn en dat Hij al uw straf heeft geleden. Nu kan genade noch recht u meer slaan, want genade en recht hebben elkaar gekust (Psalm 85:11) om iedereen te redden die gelooft in het kruis van Christus.

			De vrijspraak

			U weet dat in onze wetgeving de uitspraak ‘onschuldig’ direct leidt tot vrijspraak. De gevangene wordt onmiddellijk losgelaten. Zo is het ook in de taal van het Evangelie. ‘Niet veroordeeld’ houdt in dat de zondaar gerechtvaardigd is. Het betekent dat wie in Christus gelooft op dit moment rechtvaardiging ontvangt. De vruchten van het geloof groeien niet slechts langzaam, ze zijn er direct. Rechtvaardiging volgt op het geloof en wordt ontvangen op het moment dat de ziel zich met Christus verenigt en Christus aanneemt als zijn alles.

			Zijn degenen die voor de troon van God staan op dit moment gerechtvaardigd? Wij evengoed. Wij zijn even echt en even duidelijk gerechtvaardigd als degenen die hierboven wandelen in witte kleding en Gods lof zingen. De moordenaar aan het kruis was gerechtvaardigd op het moment dat hij het oog van het geloof op Jezus sloeg, Die aan zijn zijde hing. Na jarenlange dienstbaarheid was Paulus niet meer gerechtvaardigd dan de misdadiger, die nooit iets voor de Heere had gedaan. 

			Vandaag zijn we aangenomen in de Geliefde. Vandaag is de zonde van ons afgenomen. Vandaag zijn we onschuldig in de ogen van God. O, zielvervoerende, meeslepende gedachte! Er zijn trossen aan deze wijnstok die we niet zullen kunnen oogsten voor we naar de hemel gaan. Maar dit is een van de eerste rijpe druiventrossen. Deze mag hier al worden geplukt en gegeten. Dit is niet als het koren op het land dat we pas zullen kunnen eten als we de Jordaan over zijn. Het is manna in de woestijn, deel van ons dagelijks rantsoen dat God ons toeschikt terwijl we rondtrekken.

			We zijn nu, ja nu, vergeven. Nu zijn onze zonden weggedaan. Nu zijn we in Gods ogen alsof we nooit schuldig waren geweest. Onschuldig als vader Adam in zijn rechtvaardige staat voordat hij van de verboden vrucht gegeten had. Volkomen, alsof de verdorvenheid nooit door onze aderen was gaan stromen. ‘Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn’ (Rom. 8:1).

			Er is, ook nu, geen zonde in Gods boek die tegen een van Zijn kinderen zou kunnen getuigen. Niets kan tegen hen worden ingebracht. Er is geen vlek of rimpel, geen spettertje of wat dan ook overgebleven op welke gelovige dan ook als het gaat om de rechtvaardiging in de ogen van de Rechter van heel de aarde.

			Maar om verder te gaan, er is niet alleen op dit moment, maar voortdurend rechtvaardiging. Op het moment dat u en ik tot geloof kwamen, werd over ons gezegd: ‘Hij wordt niet veroordeeld.’ Sindsdien zijn veel dagen voorbijgegaan. Veel is veranderd, maar dit geldt ook vandaag: ‘Hij wordt niet veroordeeld.’

			Alleen de Heere weet hoe lang onze tijd op aarde duurt, hoe lang we als een dagloner uit moeten zien naar ons loon (Job 7:1-2), hoe lang het duurt voor we als een schaduw vervliegen. Maar elk Woord van God is zeker en God geeft Zijn gaven zonder berouw. Al leven we nog vijftig jaar, het zal blijven staan: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18).

			Nee, al werden onze levens door een wonderlijke handeling van de Voorzienigheid verlengd tot tien keer de normale leeftijd, al werden we acht- of negenhonderd jaar, zoals Methusalem, het zou nog steeds hetzelfde blijven: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’ ‘En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken’ (Joh. 10:28). ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Rom. 1:17). ‘Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’ (1 Petr. 2:6).

			Al deze beloften laten zien dat de rechtvaardiging die wij in Christus ontvangen als we geloven, een voortdurende rechtvaardiging is die blijft zolang we leven. Denk eraan dat die rechtvaardiging zowel in de tijd als in de eeuwigheid blijft. In de hemel zullen we geen ander kleed dragen dan hier. Vandaag is de rechtvaardige gehuld in de gerechtigheid van Christus, en op het grote bruiloftsfeest zal hij hetzelfde bruiloftskleed dragen.

			En als het verslijt? Wat als die rechtvaardigheid haar waarde verliest in de eeuwigheid die komt? O, lieve vriend! Daarover hoeven we ons niet bezorgd te maken. De hemel zal vervluchtigen als rook en de aarde zal verslijten, maar ‘Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden’ (Jes. 51:6). De mot zal er niet aan vreten, de dief zal haar niet stelen, geen rouwende hand zal haar in tweeën scheuren. Ze is, ze móét eeuwig zijn, even eeuwig als Christus Zelf, Jehova onze gerechtigheid.

			Want Hij is onze gerechtigheid. Hij, Die het bestaan heeft in Zichzelf, de Eeuwige, de onveranderlijke Jehova, aan Wiens jaren geen einde komen, Wiens kracht nooit vergaat. Daarom komt er nooit een einde aan onze gerechtigheid of aan de volkomenheid daarvan, er komt geen einde aan haar schoonheid. Ik geloof dat de Schrift ons heel duidelijk leert dat wie in Christus gelooft voortdurende rechtvaardiging heeft ontvangen, voor eeuwig.

			Denk er ook eens aan dat deze rechtvaardiging volkomen is. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18). Dat betekent dat hij in geen enkel opzicht en in geen enkel deel veroordeeld wordt. Ik weet dat sommigen denken dat het mogelijk is om in een staat te zijn waarin we half-veroordeeld en half-aangenomen zijn. Maar wij worden veroordeeld in zoverre we zondaren zijn en we worden aangenomen in zoverre we rechtvaardig zijn.

			O, geliefden, zoiets staat niet in de Schrift. Het staat ver af van de leer van het Evangelie. Als de rechtvaardiging uit de werken is, is ze geen genade. En als ze uit genade is, is ze niet uit werken. Werken en genade kunnen niet worden vermengd, evenmin als water en vuur. Het is het een of het ander. Het kan niet beide zijn. Nooit kunnen ze een bondgenootschap vormen. Ze kunnen niet worden samengevoegd en ze kunnen niet in elkaar oplossen.

			Wie gelooft is vrij van alle overtreding, van alle schuld, van alle schande. De duivel kan ons wel beschuldigen, maar het is een valse beschuldiging. We zijn vrij, ook van beschuldigingen. De uitdaging is zo vrijmoedig: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God?’ (Rom. 8:33). Er staat niet: ‘Bewijs het maar eens!’ Er staat: ‘Wie is nu nog in staat iets tegen hen in te brengen?’ Ze zijn zo volkomen bevrijd van elke veroordeling dat er geen schaduw van een vlekje meer op hun ziel gevonden kan worden. Geen voorbijkomende zonde werpt nog een zwarte schaduw op hen.

			Ze staan niet half onschuldig voor God, maar volkomen onschuldig. Ze zijn niet half gewassen, maar witter dan sneeuw. Hun zonden zijn niet slechts een beetje uitgegumd, maar volledig uitgewist. Ze zijn niet maar een beetje uit het zicht weggemoffeld, maar zover van hen weggedaan als het oosten van het westen is, voor eeuwig, eens en voor altijd.

			U weet, geliefden, dat de Jood met zijn ceremoniële reiniging in zijn geweten nooit volledig vrij van zonde was. Na een offer had hij weer een volgend offer nodig. Deze offers konden de mensen die ze brachten nooit volmaakt maken. De zonden van de volgende dag vereisten een nieuw lam en de schuld van het volgende jaar vroeg om een nieuw slachtoffer om verzoening aan te brengen. ‘Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God’ (Hebr. 10:12).

			Er zijn geen brandoffers meer nodig, geen wassingen, geen bloed, geen verzoening, geen offer. ‘Het is volbracht!’ horen we de stervende Zaligmaker roepen. Uw zonden hebben de doodssteek gekregen, de laatste draad van de mantel van uw gerechtigheid is geweven. Het is volbracht, volmaakt, volledig. Er is geen toevoeging nodig en nooit kan er iets van worden afgedaan.

			O, christen, bedenk deze kostbare gedachte. Ik ben niet in staat om hier woorden aan te geven. Ik stamel maar wat. Maar laat mijn zwakheid u niet verhinderen om de heerlijkheid en kostbaarheid hiervan te bevatten. Als we bedenken dat we volledig aanvaard zijn in Christus, dat onze rechtvaardiging niet maar voor een deel is, dat zij onbeperkt is, tot het einde toe! Dat is genoeg om iemand te laten opspringen, ook al zaten zijn voeten vast in ijzeren boeien. Dat is genoeg om iemand te laten zingen, ook al was zijn mond gestopt. Onze ongerechtigheid is bedekt. We zijn volledig en onherroepelijk vrij van veroordeling.

			Dat we niet veroordeeld worden, werkt bovendien echt iets uit. Het koninklijke voorrecht van de rechtvaardiging zal nooit een misdracht opleveren. Het zal elke gelovige ten deel vallen. Tijdens de regering van koning George de Derde werd een zoon van een lid van mijn gemeente tot de dood veroordeeld vanwege valsmunterij. Dr. Rippon, mijn voorganger, heeft zich daar ongelofelijk voor ingezet en kreeg de belofte dat het vonnis ingetrokken zou worden.

			Heel toevallig hoorde de huidige oudste diaken, toen nog een jonge man, van de baas van de gevangenis dat de intrekking van het vonnis niet was ontvangen. De ongelukkige gevangene zou de volgende ochtend zijn geëxecuteerd als dr. Rippon zich niet met gezwinde spoed naar Windsor had gehaast. Hij kreeg toestemming om de koning in zijn slaapkamer te spreken en kreeg uit de eigen hand van de koning een kopie van de intrekking, die door een onoplettende officier terzijde was geschoven. ‘Ik draag u op, doctor’, zei Zijne Majesteit, ‘om u zeer te haasten.’ ‘Vertrouw me dat maar toe, sire’, antwoordde dr. Rippon. Hij kwam op tijd in Londen aan. Precies op tijd, want de gevangene was al met veel anderen naar het schavot gebracht.

			Oei, deze vrijspraak was gegeven en toch zou de man kunnen zijn geëxecuteerd als hij niet net op tijd uit de groep gevonnisten was gehaald. Maar God zij geprezen, ons niet-veroordeeld zijn werkt altijd iets uit. Het is niet slechts een verklaring, het is een feit. Ach, arme zielen, u weet dat uw veroordeling een feit is. Toen uw en mijn ziel leden onder de zware hand van de wet, voelden we dat zijn vloek niet slechts dreiging was, zoals de dreiging van het Vaticaan. Nee, de vloek was echt. We voelden dat de toorn van God echt iets was om onder te beven, een echt, wezenlijk feit.

			Nou, zo echt als de veroordeling is die recht moet verschaffen, zo echt is de rechtvaardiging die genade teweegbrengt. U bent niet slechts in naam onschuldig, u bent het echt als u in Christus gelooft. U staat niet alleen in naam op de plek van de onschuldige, u bent daar echt geplaatst op het moment dat u in Jezus gelooft. Het zijn niet alleen maar woorden dat uw zonden weg zijn, ze zijn echt weg. God kijkt niet alleen maar naar u alsof u bent aangenomen, u bent echt aangenomen.

			Het is een feit, evenzeer als dat u zonde heeft gedaan. U twijfelt er niet aan dat u zonde heeft gedaan. U kunt daar niet aan twijfelen. Twijfel er dan ook niet aan dat uw zonden zijn weggedaan als u gelooft. Want even zeker als de zwarte vlek u bezoedelde toen u zondigde, even zeker bent u gewassen toen u zich baadde in de fontein van bloed die uit Immanuëls aderen ontsprong.

			Kom, mijn ziel, denk hierover na. Uw schuld is echt en daadwerkelijk uitgewist. U bent uit de gevangenis geleid. U bent niet langer gebonden. U bent bevrijd van de banden van de wet. U bent bevrijd van zonden en u kunt als vrij man rondlopen. Het bloed van uw Zaligmaker heeft uw volledige vrijspraak bewerkt. Kom, mijn ziel, u heeft nu een recht om te komen aan de voeten van uw Vader. Daar kan geen vlammende wraak u meer raken. Er is geen vurig zwaard meer. Rechtvaardigheid kan de onschuldige niet slaan.

			Kom, mijn ziel, uw onmogelijkheden zijn weggenomen. Eens was u niet in staat om het aangezicht van uw Vader te zien, maar nu kunt u het zien. U kon niet met Hem spreken, en Hij niet met u. Maar nu heeft u met vrijmoedigheid toegang tot deze genade waarin wij staan. Eens drukte de vrees van de hel u. Nu is er geen hel meer voor u. Hoe kan er straf zijn voor de schuldeloze? Wie gelooft is onschuldig, wordt niet veroordeeld en kan niet gestraft worden. Geen God van wraak kan afkerig naar u kijken. Als u God als Rechter ziet, hoe zou Hij de onschuldige kunnen afkeuren? Hoe kan de Rechter iemand die van schuld ontslagen is afkeuren?

			U heeft nu meer voorrechten dan u ooit had kunnen genieten als u nooit gezondigd had. Alle zegeningen die u had kunnen hebben als u de wet had gehouden, zijn van u, en meer. Want Christus heeft de wet voor u gehouden. Alle liefde en aanvaarding die een volmaakt gehoorzaam wezen van God had kunnen ontvangen, zijn de uwe. Want Christus was volkomen rechtvaardig voor u. Al Zijn verdiensten werden op uw rekening geschreven. In Hem bent u onuitsprekelijk rijk, omdat Hij voor u onuitsprekelijk arm werd.

			O, dat de Heilige Geest onze harten mocht verruimen, zodat we de zoetheid van deze gedachten zouden proeven! Er is geen veroordeling. Meer nog, er zal nooit enige veroordeling zijn. De vergeving is niet gedeeltelijk, maar volledig. Zij is zo werkzaam dat zij ons bevrijdt van elke straf van de wet en ons alle voorrechten van de gehoorzaamheid schenkt.

			In werkelijkheid zet de vergeving ons hoog boven wat we ooit hadden kunnen zijn als we nooit hadden gezondigd. Onze staat is zekerder dan voordat we vielen. We zijn nu niet waar Adam was, want Adam kon vallen en vergaan. Onze staat is eerder te vergelijken met Adam als we ons voorstellen dat God hem zeven jaar in de hof van Eden had geplaatst en gezegd zou hebben: ‘Als je zeven jaar gehoorzaam bent, is je proeftijd voorbij en zal Ik je belonen.’

			Op een bepaalde manier kunnen we zeggen dat de kinderen van God worden beproefd, maar toch is het geen proeftijd. Er is geen test of een kind van God zal worden gered. Hij is al gered. Zijn zonden zijn weggewassen. Zijn gerechtigheid is volledig. En deze gerechtigheid kan elke beproeving verdragen, ook al duurde die miljoen jaar. Nooit zou zij tekortschieten. Altijd blijft zij dezelfde in Gods ogen en dat zal zij in eeuwigheid blijven.

			Misvattingen over het geloof

			Wat zijn we toch simplistisch! Ongeacht onze leeftijd zijn we zo kinderlijk in de geestelijke dingen! Wat zijn we simplistisch als we voor het eerst in Christus geloven. We denken dat bij vergeving allerlei dingen horen waarvan we achteraf moeten vaststellen dat die daar niets mee te maken hebben.

			We denken bijvoorbeeld dat we nooit meer zullen zondigen. We doen net of de strijd al gestreden is, of het slagveld verlaten is en we geen rekening meer hoeven te houden met oorlog. We denken in feite dat we de overwinning al hebben behaald, dat we alleen maar op hoeven te staan en met de palmtak hoeven te zwaaien, dat alles voorbij is. We denken er alleen maar aan dat God ons tot Zich geroepen heeft en dat we de hemel zullen ingaan, en we denken dat dat gaat zonder enige strijd te hoeven leveren tegen de vijanden op aarde.

			Nou, dat zijn overduidelijk vergissingen. Let erop dat er wel geschreven staat: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18), maar dat er niet staat dat wie gelooft nooit zal worden geoefend in het geloof. Uw geloof zal worden geoefend. Een onbeproefd geloof zal blijken helemaal geen geloof te zijn. God gaf niemand ooit geloof zonder het voornemen dat te beproeven.

			Geloof wordt ontvangen met het doel om te volharden. Precies zoals onze vrienden van de schietclub het doel plaatsen met de intentie om erop te schieten. Zo geeft God het geloof met de intentie dat beproevingen en lijden, zonden en satan hun pijlen erop richten. Als u geloof in Christus hebt, is dat een groot voorrecht. Maar wees u ervan bewust dat het ook een grote beproeving met zich meebrengt. Gisteren vroeg u om een groot geloof. Heeft u toen in aanmerking genomen dat u daarmee ook vroeg om veel zorgen? Een groot geloof krijg je niet om op je lauweren te rusten.

			In De christenreis van John Bunyan is meneer Goedhart een erg sterke man. Maar wat moet hij ook zwaar werk verrichten. Hij moet met al die vrouwen en kinderen door allerlei zware tijden heen naar de gouden stad, en dan moet hij weer terug. Hij moet vechten tegen de reuzen, hij moet de leeuwen afweren. Hij moet reus Wanhoop verslaan en het kasteel Twijfel neerhalen.

			Als u veel geloof hebt, zult u dat ook nodig hebben. U zult er niets van kunnen overhouden. Het is als met de meisjes in de gelijkenis van onze Heere. Ook als u een wijs meisje bent, zult u tegen de anderen die van u willen lenen, moeten zeggen: ‘In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u’ (Matth. 25:9).

			Maar als uw geloof geoefend wordt door beproevingen, denk dan niet dat dat Gods oordeel over uw zonden is. O nee, gelovige, er is veel oefening, maar er is geen veroordeling. Er zijn veel moeilijkheden, maar we zijn nog steeds gerechtvaardigd. We worden vaak geslagen, maar we worden nooit vervloekt. We worden vaak neergeworpen, maar het zwaard van de Heere kan en zal ons nooit in het hart treffen.

			Er is meer: ons geloof zal niet alleen geoefend worden, het kan ook heel zwak worden. Toch worden we ook dan niet veroordeeld. Als uw geloof zo klein wordt dat u het niet meer zien kunt, wordt u toch niet veroordeeld. Als u ooit in Jezus hebt geloofd, kan uw geloof zich als de zee van het strand terugtrekken en een spoor van modder achterlaten. Dan zou je haast zeggen dat de zee weggegaan is of opgedroogd. Maar u wordt niet veroordeeld als uw geloof haast is opgedroogd. Ik durf zelfs te stellen dat u niet méér aangenomen bent tijdens de vloed van uw geloof dan bij de laagste eb. Want uw aanneming is niet afhankelijk van de mate van uw geloof, maar van de echtheid ervan.

			Als u echt rust in Christus, wordt u niet veroordeeld, al is uw geloof slechts een vonkje en al zijn er duizend duivels die dat vonkje willen uittrappen. U bent aangenomen in Christus. Hoewel uw troost noodzakelijk af zal nemen als uw geloof afneemt, wordt u niet minder aangenomen. Al stijgt en daalt uw geloof als een thermometer, al flakkert het als een gaslamp, al wisselt het met het weer, Gods liefde wordt niet beïnvloed door het weer op aarde of door de veranderingen in de tijd. Tenzij de volmaakte gerechtigheid van Christus kan veranderen, zoals een voetbal heen en weer geschopt wordt, zal uw aanneming bij God nooit veranderen. U bent, dat moet wel, volledig aangenomen in de Geliefde.

			Er is nog iets wat een kind van God vaak dwarszit. Soms verliest hij het licht van het aangezicht van zijn Vader. Maar denk eraan dat er niet staat: ‘Wie in Hem gelooft zal het licht van Gods aangezicht nooit missen.’ Dat kan gebeuren, maar hij zal er niet om veroordeeld worden. Het kan voorkomen dat u, niet slechts dagen, maar maanden, in zo’n toestand wandelt dat u weinig gemeenschap hebt met Christus, weinig vreugdevolle omgang met God. Het lijkt of de beloften werden verbroken. De Bijbel geeft u maar weinig troost. En als u uw ogen omhoogslaat, voelt u de roede van uw Vader des te meer.

			Het kan zijn dat u Zijn Geest heeft bedroefd en dat Hij toen Zijn aangezicht voor u verborg. Maar daarom bent u nog niet veroordeeld. Let op wat er staat: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18). Zelfs als uw Vader u slaat en bij elke slag een litteken achterlaat en bij elke keer dat Hij u raakt een bloedende wond veroorzaakt, zit er geen greintje veroordeling in die slagen. Hij slaat u niet in toorn, maar in tedere verbondsliefde.

			Er is evenveel onverdeelde genegenheid in elke liefdesslag waarmee de hand van uw Vader u kastijdt als er is in de kussen van Jezus Christus. O, geloof het. Het zal uw hart verlevendigen en u blij maken als u zon noch maan kunt zien. Het zal uw God eren en het zal u laten zien waar uw aanneming in wezen in vastligt. Als God Zijn aangezicht van u afkeert, geloof dan nog in Hem en zeg: ‘Hij blijft trouw, ook al verbergt Hij Zijn aangezicht voor mij.’

			Ik zal nog verder gaan. Een kind van God kan door satan zo beschuldigd worden dat hij haast wanhopig kan zijn. Toch wordt hij niet veroordeeld. De duivels kunnen in zijn oren op de helse trommel slaan tot hij denkt dat hij op de rand van de afgrond loopt. Hij zou de Bijbel kunnen lezen en denken dat elke bedreiging voor hem is en dat elke belofte alleen maar zijn mond stopt en hem nooit zal kunnen bemoedigen. Uiteindelijk kan hij zo wanhopen dat hij klaarstaat om de harp te breken die al zo lang aan de wilgen hangt.

			Hij zou kunnen zeggen: ‘De Heere heeft mij haast vergeten, mijn God zal niet meer genadig zijn.’ Maar dat is niet waar. Ja, hij zou op het punt kunnen staan om met duizend eden te bevestigen dat Gods genade een einde heeft genomen en dat Hij faalt in Zijn trouw. Maar het is niet waar, het is niet waar! Duizend leugenaars kunnen een eed afleggen voor een leugen, maar dat maakt de leugen nog niet waar. En al onze twijfels en angsten zijn leugenaars. Al waren er tienduizend die allemaal hetzelfde zouden beweren, toch is het onwaar dat God Zijn volk ooit verlaten zal of dat Hij een onschuldige ooit zal afwijzen. En u bent onschuldig als u gelooft in Jezus. Bedenk dat.

			‘Maar’, zegt u, ‘ik ben vol zonden.’ Wel, die zonde is op Christus gelegd. ‘Och’, zegt u, ‘maar ik zondig dagelijks.’ Wel, die zonde werd al op Hem gelegd voordat u hem bedreef, jaren geleden. Die is niet meer van u. Christus heeft hem eens en voor altijd weggenomen. Door het geloof bent u rechtvaardig. God zal de rechtvaardige niet verlaten en Hij zal de onschuldige nooit uitwerpen.

			Ik zeg dus dat het geloof van een kind van God als laagwater kan zijn. Hij kan het licht van het aangezicht van zijn Vader missen. Hij kan diep wanhopen. Toch kan dit alles Gods Woord niet tenietdoen dat wie in Jezus Christus gelooft niet veroordeeld wordt.

			‘Maar’, zegt u, ‘wat als een kind van God zondigt?’ Dat is een diep en teer onderwerp, maar we moeten het nu toch aansnijden en moedig zijn. Ik wil de waarheid van God niet tenietdoen, hoewel sommigen daar een verkeerd gebruik van maken. Ik weet dat er mensen zijn, geen kinderen van God, die zullen zeggen: ‘Laten wij in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt.’ Hun oordeel is rechtvaardig. Ik kan er niets aan doen dat de waarheid wordt verdraaid. Er zijn altijd mensen die het beste voedsel nemen alsof het gif is en de heerlijkste waarheid veranderen in een leugen. Zo verdoemen ze hun eigen ziel.

			U vraagt: ‘Wat als een kind van God in zonde valt?’ Ik antwoord dat een kind van God in zonde zal vallen. Elke dag treurt en weent hij, omdat als hij het goede wil doen, het kwade dicht bij hem is. Maar hoewel hij in zonden valt, wordt hij niet veroordeeld, door geen enkele van die zonden en ook niet door al die zonden bij elkaar. Want zijn aanneming hangt niet van hemzelf af, maar van de volkomen gerechtigheid van Christus. En die volkomen gerechtigheid wordt niet krachteloos gemaakt door welke zonde dan ook. Hij is volmaakt in Christus. Totdat Christus onvolmaakt blijkt te zijn, bederft geen onvolkomenheid van een schepsel de rechtvaardiging van de gelovige in de ogen van God.

			Maar ach! Als hij nu in een grote openbare zonde valt? O, God beware ons daarvoor! Als hij in een grote openbare zonde valt, zal hij zijn botten breken, maar met gebroken botten zal hij de hemel ingaan. God liet toe dat hij zover afdwaalde om hem te beproeven en hem zijn eigen slechtheid in te doen zien, maar Hij Die hem kocht, zal hem niet verliezen. Hij Die hem uitkoos, zal hem niet verwerpen. Hij zal tot hem zeggen: ‘Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet’ (Jes. 43:25).

			David kon niet verder gaan in de zonde, maar David was nog niet verloren. Hij keerde terug en riep: ‘Wees mij genadig, o God!’ (Psalm 51:3). Zo gaat het met elke gelovige ziel. Christus zal hem terugbrengen. Hoewel hij uitglijdt, zal hij worden bewaard. Ieder van het uitverkoren geslacht zal rond de troon vergaderd worden. Sommigen zullen hier blijven steken. Maar als deze laatste waarheid er niet was, wat zou er worden van sommige kinderen van God? Ze zouden in wanhoop omkomen.

			Lieve lezer, als u zo bent teruggevallen, bid ik u dat u niet zult misbruiken wat ik heb gezegd. Laat mij u zeggen, arme ziel, dat het binnenste van uw Vader onrustig is over u. Hij heeft uw naam niet uit Zijn boek gedaan. Kom terug, komt nu bij Hem terug en zeg: ‘Ontvang mij in genade en heb mij vrijwillig lief.’ Hij zal zeggen: ‘Ik zal u bij de kinderen plaatsen.’ Hij zal voorbijgaan aan uw terugval en zal uw ongerechtigheden genezen. U zult opnieuw in Zijn gunst staan en weten dat u nog steeds bent aangenomen in de gerechtigheid van de Verlosser en bent gered door Zijn bloed.

			Gods bedoeling is niet dat Zijn kinderen niet beproefd worden en zelfs niet dat zij nooit vallen tijdens die beproevingen. Maar Zijn bedoeling is eens en voor altijd dat wie in Christus gelooft niet wordt verdoemd. Nooit, op geen enkele manier, valt hij nog onder de straf van de veroordeling. Voor eeuwig is hij gerechtvaardigd in de ogen van God.

			Wat het geloof met zich meebrengt

			Als we niet veroordeeld worden, kijkt God op geen enkel moment naar Zijn kinderen alsof zij schuldig zijn als zij in Christus geloven. Verrast het u dat ik het zo zeg? Ik zeg het nog eens: vanaf het moment dat u in Christus gelooft, kijkt God niet meer naar u alsof u schuldig bent. Want Hij kijkt nooit naar u los van Christus naar u. U ziet uzelf vaak als schuldig en u valt op uw knieën en weent en klaagt. Dat moet u ook doen. Maar ook dan, terwijl u weent over uw aangeboren en dadelijke zonden, zegt Hij vanuit de hemel: ‘Voor zover het uw rechtvaardiging betreft, bent u geheel rein en liefelijk.’

			U bent zwart als de tenten van Kedar, dat bent u van nature. Maar u bent fraai als de gordijnen van Salomo (Hoogl. 1:5). Dat bent u in Christus. U bent zwart, dat bent u in Adam. Maar u bent knap, dat bent u in de tweede Adam. O, denk daaraan! In Gods ogen bent u altijd knap, altijd liefelijk. In Gods ogen bent u altijd alsof u volmaakt was. Want u bent volmaakt in Christus Jezus en u bent volkomen in Christus Jezus. Altijd staat u volledig gewassen en gekleed in Christus. Denk hieraan, want dit houdt het woord zeker in dat wie in Hem gelooft niet wordt veroordeeld.

			Een andere heerlijke gedachte is deze: als gelovige bent u nooit aansprakelijk voor de straf op uw zonden. U wordt er slechts voor bestraft zoals een vader zijn kind bestraft. Dit is onderdeel van de vrijspraak van het Evangelie. U zult voor uw zonden nooit worden geslagen zoals een rechter een crimineel laat slaan. Uw Vader zal u vaak net zo bestraffen als Hij de slechte mensen bestraft, maar Hij zal dit nooit om dezelfde reden doen.

			De goddelozen staan voor hun eigen rekening. Hun lijden is hun rechtvaardige beloning. Maar uw moeiten overkomen u niet als uw verdiende loon, ze overkomen u als een zaak van liefde. God weet dat uw zorgen in zekere zin zo’n voorrecht vormen dat ze een zegen zijn die u niet verdient. Hieraan heb ik vaak gedacht als ik het erg moeilijk had. Ik ken mensen die zeggen: ‘Je hebt niet anders verdiend.’ Ja, mijn lieve broeders, maar in alle christenen samen is er nog niet genoeg verdienste om zoiets goeds te verdienen als de liefdevolle correctie van onze hemelse Vader.

			Misschien kunt u dit niet vatten. Misschien kunt u niet inzien dat zorgen u kunnen overkomen als echte verbondszegen. Maar ik weet dat de roede van het verbond evenzeer een genadegift is als het bloed van het verbond. Het is namelijk geen kwestie van verdienste of goedheid. Het wordt ons gegeven omdat we het nodig hebben. Vraag uzelf liever af of wij ooit zo goed kunnen zijn dat we dit verdienen. Nooit hebben we zo’n hoge standaard bereikt dat we zo’n rijke, zo’n genadige voorziening ontvingen als deze zegen van het verbond: de roede van onze bestraffende God.

			Nooit, geen enkele keer in uw leven, is er een slag van de wet op u neergekomen. Sinds u in Christus gelooft, valt u niet meer onder de wet. De wet van Engeland kan een Fransman niet raken. Die valt onder de bescherming van zijn eigen keizer. U bent niet onder de wet, u bent onder de genade. U bent niet op de Sinaï of in Arabië. U bent niet de zoon van Hagar of de zoon van een slavin. U bent de zoon van Sara. U moet naar Jeruzalem komen. U bent vrij. U bent uit Arabië gehaald. U moet komen tot het heerlijke land van God. U valt niet onder Hagar, maar onder Sara. U valt onder Gods verbond van genade. U bent een kind van de belofte en u zult Gods eigen erfenis ontvangen (Gal. 4:21-31).

			Geloof dit. Geen slag van de wet zal op u neerkomen. Nooit zal Gods toorn in juridische zin u raken. Hij kan u slaan om u te bestraffen, niet als gevolg van de zonde, maar als gevolg van Zijn eigen rijke genade. Hij wil u van de zonde verlossen, zodat u volmaakt zult worden in heiliging, terwijl u nu al volmaakt voor Hem staat in het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus.

			Wat niet met geloof kan samengaan

			Wat sluit het geloof uit? In ieder geval sluit het opschepperij uit. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18). Als er had gestaan: ‘Wie werkt, wordt niet veroordeeld’, zou u zeker kunnen opscheppen. Maar er staat: ‘Wie in Hem gelooft.’ Dat laat voor u en mij geen enkele ruimte om met ook maar een half woord op te scheppen over ons oude ik. Nee, Heere, als ik niet veroordeeld word, is dat Uw vrije genade, want ik heb duizendmaal verdiend om te worden veroordeeld sinds ik begon met dit boek.

			Als ik op mijn knieën lig en niet veroordeeld word, weet ik zeker dat dat soevereine genade moet zijn. Want zelfs als ik bid, verdien ik het om veroordeeld te worden. Zelfs in ons berouw zondigen we en voegen we zonde aan onze zonden toe. Elke daad die we verrichten vanuit het vlees, is een nieuwe zonde. Onze beste werken zijn zo vol zonde dat het moeilijk te zeggen is of ze nu goed of slecht zijn. Voor zover ze van ons zijn, zijn ze slecht, en voor zover ze het werk van de Geest zijn, zijn ze goed. De goedheid ervan is dus niet van ons, maar van de Geest, en alleen het kwade erin kan aan ons worden toegeschreven.

			Waar kunnen we dus nog over opscheppen? Ga weg, trots! Ga weg! Een christen moet nederig zijn. Als hij zijn hoofd opheft om iets te zeggen, blijft er niets van hem over. Hij weet niet wat hij is of waarover hij spreekt als hij begint op te scheppen alsof zijn eigen hand hem verlossing bracht. Stop met opscheppen, christen. Leef nederig voor uw God en laat nooit een woord aan uw lippen ontsnappen dat uzelf prijst. Offer uw ik en laat uw lofzang voor de troon komen: ‘Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer’ (Psalm 115:1).

			Wat sluit het geloof nog meer uit? Me dunkt dat het – en nu sla ik mezelf – ongeloof zou moeten uitsluiten. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’ Hoe durven we nog zulke lange gezichten te zetten? Hoe kunnen we nog rondlopen alsof we een wereld van zorgen op onze nek hebben, zoals we soms doen? Wat zou ik er tien of elf jaar geleden voor hebben willen geven als ik zou hebben geweten dat deze tekst mij betrof, dat ik niet werd veroordeeld! Ik dacht dat als ik wist dat ik vergeven was en voor de rest mijn tijd had moeten slijten tussen de ratten in een gevangenis op een rantsoen van brood en water, dat ik dan heel gelukkig zou zijn. Als ik maar voelde dat mijn zonden waren vergeven.

			En nu bent u vergeven en toch bent u terneergeslagen! O, schaamt u zich niet?! Geen veroordeling en toch nog ellendig? Foei, christen! Sta op en veeg uw tranen af. Als er iemand in de gevangenis zou zitten om volgende week geëxecuteerd te worden en u zou naar hem toegaan en zeggen: ‘U bent vergeven’, zou hij niet vol vreugde opspringen? Al zou hij al zijn spullen hebben verloren en al zou hij misschien veel moeten lijden na zijn vrijlating, zou dat hem deren nu zijn leven is gered? Het zou niets zijn in verhouding tot zijn leven.

			En u bent vergeven, christen. Uw zonden zijn allemaal vergeven. Christus heeft tegen u gezegd: ‘Uw zonden, die veel waren, zijn u vergeven’ (Luk. 7:47). En toch voelt u zich nog ellendig? Nou, als we dat soms al moeten zijn, laten we het dan zo kort mogelijk houden. Als we al eens terneergeslagen moeten zijn, laten we de Heere dan vragen om ons weer op te richten. Ik ben bang dat sommigen van ons een slechte gewoonte hebben aangenomen en eraan gewend zijn geraakt terneergeslagen te zijn. Let op, christen, die klagerige geest zal uw karakter gaan vormen als u die zonde niet direct weerstaat. Het zal steeds erger met u worden.

			Als u zich niet direct tot God wendt om deze twijfels en angsten van u af te nemen, zal het een zwerm vliegen worden als de vliegen in Egypte. Als u de eerste grote twijfel kunt doden, doodt u er mogelijk honderd. Want één grote twijfel brengt er makkelijk duizend voort. Als u de moeder doodt, doodt u het hele broedsel. Wees dus waakzaam om de eerste twijfel op te sporen, zodat u niet in uw wantrouwen wordt gevoed en uiteindelijk vreselijk wanhopig bent. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’ Dit sluit opschepperij uit en het zou ook twijfel moeten uitsluiten.

			Het geloof sluit ook uit dat we blijven zondigen. Mijn Heere, heb ik zo vaak tegen U gezondigd en heeft U me dat allemaal uit genade vergeven? Wat kan mij meer motiveren om ver bij de zonde vandaan te blijven? Ach, velen denken dat de leer van de genade losbandig maakt. Degene die hier iets losbandigs in kan ontdekken is gelijk aan duizend duivels ineen. Wat! Zondigen omdat ik vergeven ben? Schuld vermeerderen omdat Jezus Christus mijn schuld op Zich nam en in mijn plaats leed? De menselijke natuur is er slecht genoeg voor, maar me dunkt dat dit het allerslechtste is dat de menselijke natuur kan voortbrengen, als zij een reden vindt om te zondigen in de vrije genade van God.

			Hoewel ik slecht ben, voel ik dat het moeilijk zondigen is tegen een vergevend God. Het is nog veel moeilijker om te zondigen tegen het bloed van Christus en tegen een besef van vergeving dan tegen de dreiging van de wet en de angsten van de hel. Vergeleken bij het besef van Gods liefde, uitgestort in mijn hart, kan ik met plezier zondigen bij de dreiging van de toorn van God. Vreselijk, om de vrijspraak duidelijk te hebben gehoord en dan te zondigen! O, slechte onverbeterlijke zondaar! U loopt op de rand van de diepste afgrond.

			Maar ik weet zeker dat u als u een kind van God bent en weet dat u bent vrijgesproken, als u voelt dat u bent gerechtvaardigd in Christus Jezus, dat u zult zeggen:

			Ik draag Zijn Naam, nu heb ik Hem lief.
Wat eens winst was, reken ik nu als verlies.
Mijn vroegere trots is nu mijn schaamte.
Mijn eer nagel ik aan Zijn kruis.

			Ja, en ik moet en zal alle dingen slechts verlies achten omwille van Jezus. O, dat mijn ziel gevonden mocht worden in Hem, volmaakt in Zijn gerechtigheid! Dat zal u dicht bij Hem doen blijven. Dat zal u aan Hem gelijk maken. Denk niet dat u oppervlakkig zult gaan denken over de zonde als u zich aan deze leer houdt. Hij zal u over de zonde leren denken als een harde, strenge beul die Christus ter dood brengt. Of als een vreselijke last die slechts van u kan worden weggenomen door de eeuwige arm van God. U zult de zonde gaan haten met uw hele ziel, want het is opstand tegen een liefhebbende en genadige God. En hierdoor zult u, veel meer dan door arminiaanse twijfels of wettische spitsvondigheden, geleid worden om in de voetstappen van uw Heere Jezus te wandelen en het Lam te volgen waar het ook naartoe gaat (Openb. 14:4).

			Ik denk dat dit kleine werkje, hoewel ik het geschreven heb voor de kinderen van God, ook goed kan zijn voor zondaars. Zondaar, ik zou willen dat u het inzag. Als u dit weet, dat wie in Hem gelooft niet wordt veroordeeld, dan wordt u dus niet veroordeeld als u in Hem gelooft. Moge alles wat ik heb gezegd u helpen om te komen tot dit geloof in uw ziel.

			Maar u zegt: ‘Mag ik wel vertrouwen op Christus?’ Zoals ik zei is het niet de vraag of u dat mag of niet, u wordt geboden om het te doen. De Schrift gebiedt dat het Evangelie aan elk schepsel wordt gepredikt. Het Evangelie is: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden’ (Hand. 16:31). Ik weet dat u te trots zult zijn om dit te doen tot God u door Zijn genade vernedert. Maar als u voelt dat u niets bent en van uzelf niets hebt, denk ik dat u blij zult zijn om Christus aan te nemen als uw alles. Als u kunt zeggen: ‘Ik ben een arme zondaar, verder niets’, mag u verder gaan en zeggen: ‘Maar Jezus Christus is alles voor mij.’

			God geve dat het zo zal zijn, omwille van Zijn Naam. Amen.

			

			
				
						1	 William Cowper, ‘The Contrite Heart’ in Olney Hymns, IX.


						2	 Spurgeon refereert aan de Grote Verzoendag.
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